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kindertehuis.

Rond de tijd dat dit magazine

op de mat valt, is het groot feest

in Caranvani in Bolivia, want op 3
september wordt het dertigjarig bestaan

van Casa de Esperanza (Huis van Hoop)

gevierd. Piet en Marijke Punt zijn erbij aanwezig,

want hun namen zijn onlosmakelijk verbonden

met dit project. Een zoektocht naar God en zijn

wil voor dit echtpaar en hun 3 opgroeiende

kinderen ging eraan vooraf.

Die zoektocht begon in 1976. Marijke worstelde
met de boodschap van een ‘sociaal evangelie’
zoals dat in hun Gereformeerde Kerk werd
geleerd. Daarin werd Jezus neergezet als
symbolisch figuur en zeker niet als Zoon van
God en als Verlosser. Marijke: “lk dacht: als het
evangelie niet meer inhoudt dat dit, dat stop

ik ermee. Of de Bijbel is waar, maar dan ook
helemaal, of niet waar en dan gooi ik ‘m weg en
ga niet meer naar de kerk.”

Dan nodigt haar schoonzus Marijke uit voor een
bijbelstudiekring in Roosendaal en ze besluit

op de uitnodiging in te gaan. Elke veertien
dagen reist ze veertig kilometer heen en veertig
kilometer terug om deze kring te bezoeken. Ze
proeft er de liefde van God en begint de Bijbel

Marijke en Piet Punt luisterden naar Gods stem, gingen
als zendelingen naar Bolivia en openden er een

te lezen. Elke keer laat God haar nieuwe dingen
zien waardoor haar geloof groeit. Nog datzelfde
jaar maakt ze een bewuste keuze en wordt een
kind van God.

Voor Piet zijn de dingen waar Marijke mee
bezig is wonderlijk en ook moeilijk, zeker als ze
begint over haar verlangen zich te laten dopen.
Piet worstelt, Marijke wacht, totdat Piet door
een doopbespreking overtuigd raakt dat deze
doop de Bijbelse weg is. In 1977 ontvangen ze
samen de geloofsdoop en worden deel van

een gemeente in Oud Beijerland en later in
Klaaswaal.

Roeping

Een paar jaar later horen ze Johan Smoorenburg
spreken in hun gemeente., Hij vertelt over

Zijn zendingswerk op Haiti en de opvang van
weeskinderen. Ook vertelt hij dat hij op zoek

is naar een echtpaar om hem bij dit werk te
helpen. Er gebeurt jets bij Piet en Marijke.
Spreekt God tot hen? Ze hebben nooit over
zending nagedacht. Thuis bij de koffie praten ze
verder en komen tot het bes|uit dat deze oproep
voor hen bestemd was. Ze nemen contact op

met Johan, maar het contact leidt tot niets en de
deur naar Haiti blijft gesloten.




Toch was dit niet het einde van hun verlangen om God
te gaan dienen; er gaat een aantal jaren overheen en
het verlangen groeit. Ze spreken erover met elkaar als
gezin, ze bidden en op een morgen wordt Marijke wakker
en zegt tegen Piet: “lk heb een visioen gehad en ik zag
de kaart van Zuid-Amerika. We gaan naar Bolivial” Piet
wil graag een persoonlijke bevestiging en stelt voor om
het woord Bolivia op een stukje papier te schrijven en te
bewaren in een gesloten envelop.

Een jaar later zegt dochter Annemiek plotseling:
“Mamma, als het zo gemakkelijk is om de stem van God
te verstaan dan weet ik waar we naartoe zullen gaan.”
Marijke is verbaasd en vraagt haar: “Maar waarheen
dan?” “Naar Bolivia”, zegt ze en ze vertelt dat ze daar een
jaar lang voor gebeden heeft.

‘Ik heb een visioen gehad:
we gaan naar Bolivial’

Vanaf dat moment beginnen de voorbereidingen voor
het gezin: het lezen van informatie en het zoeken naar
adressen van mogelijke contacten. Heel hun leven komt
in het teken te staan van hun doel: Bolivia. In januari
1987 vertrekt het gezin uit Nederland en begint een
bijzonder avontuur; niet alleen voor Piet en Marijke
maar zeker ook voor hun kinderen Marieke, Annemiek
en Gertjan; zij zijn dan 15, 14 en 11 jaar oud. Het worden
intensieve jaren waarin alle facetten van zendingswerk
voorbijkomen: bijzondere ontmoetingen, de taal leren en
moeilijkheden overwinnen.

Esperanza
In de beginperiode brengen Kees en Fieke Goedhart
het gezin een bezoek en zij adviseren Piet en Marijke

GELOOFSGETUIGEN

om samen te gaan bidden voor de toekomst van

hun bediening. De oproep jaren eerder van Johan
Smoorenburg voor ‘hulp aan dakloze kinderen’ komt
weer duidelijk in beeld en na een periode van overleg
en onderzoek besluiten Piet en Marijke om een tehuis te
bouwen voor kinderen zonder ouders; een thuis en een
liefdevolle opvoeding vanuit hun christelijk geloof om
hen een hoopvolle toekomst te geven.

Dat is het begin van Casa de Esperanza - Huis van
Hoop; en het is ook het begin van een ontroerende

en bemoedigende geschiedenis van hoe God Piet en
Marijke, hun gezin en vele medewerkers heeft gebruikt
om deze boodschap van hoop te brengen. Piet: “Niet
alleen onze droom over het kinderhuis is uitgekomen,
maar ook de droom voor een trainingsschool voor jonge
christenen die in 1998 van start ging en waar sindsdien
tientallen jonge mensen zijn opgeleid en gevormd tot
werkers in hun gemeente of in de zending.”

Door lichamelijke omstandigheden moesten Piet en
Marijke stoppen met deze intensieve arbeid en in

2006 hebben zij de leiding kunnen overdragen aan

een Boliviaans echtpaar - Fidel en Charo Corrales.
Terugkijkend zeggen Piet en Marijke over het werk

in Bolivia: “We zijn steeds weer diep geraakt door de
trouw van God. Voor ons, ons gezin en voor alles wat we
hebben mogen doen.” «

TEKST Henk Dik

Het complete verhaal van de bediening van Marijke
en Piet Punt is beschreven in het boek £n God zei: Ga,
te bestellen via www.casadeesperanza.nl.
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